Voor de kinderen. Gebaseerd op ware gebeurtenissen.
De Gelukkige

Jarenlang woont de kalkoen die Saar wordt genoemd op de kinderboerderij.

Het is daar heel leuk en Saar heeft het best wel naar haar zin, maar er knaagt toch iets, er ontbreekt iets
aan haar geluk vindt Saar.

Ze woont wel met meer vogels op de boerderij want er wonen ook eenden, parelhoenders, pauwen, een
gans en kippen en hanen, maar... een andere kalkoen die woont daar niet.

Nu zou Saar het niet zo erg hebben gevonden dat er geen andere kalkoen is als zij niet stiekem in haar
hart een grote wens had... Saar wil moeder worden.

Maar voor in kalkoenkindje heeft Saar wel een kalkoenmannetje nodig.

Saar blijft maar hopen dat er op een dag een kalkoenmannetje binnen zal wandelen op de
kinderboerderij.

Zij hoopt en hoopt jarenlang en wordt ouder en ouder en verdrietiger.

Dan neemt Saar zomaar spontaan een besluit dat haar leven zal veranderen.

Iedere dag worden alle eieren die worden gelegd door de dieren op de boerderij door grote mensenhanden
uit de stalletjes gehaald, allemaal, die van de eenden, de parelhoenders, de pauwen en de kippen en
iedere dag hoopt Saar dat er eieren worden vergeten.

Op een dag ziet Saar dat er een ei ligt in het stalletje waar zij naar binnen kan, de grote mensenhanden
zijn te laat of hebben dit ei vergeten.

Saar bedenkt zich geen moment en gaat bovenop het ei zitten.

Zij weigert om op te staan en laat zich door niets en niemand van haar ei afkrijgen ook niet door grote
mensenhanden, nee hoor ze pikt in die handen als die het proberen.

Wekenlang blijft Saar zitten op het ei, zij is vastbesloten dit ei uit te broeden.

Zij vergeet soms te eten en wordt steeds magerder maar Saar houdt vol.

En dan op een goede dag gebeurt er iets, Saar hoort gekraak en dan weet zij dat haar lang gekoesterde
wens uit gaat komen.

Saar verschuift voorzichtig een beetje en tilt eerst een vleugel op en dan de andere.

Ze voelt beweging onder haar buik en als ze opzij schuift ziet zij een heel klein kopje.

Daar is mijn kind juicht Saar en stapt van haar nest om dit piepende wondertje beter te kunnen zien.
Een prachtig stevig kuiken met mooie bruine kleurtjes, Saar kan haar geluk niet op.

Al heel snel gaat het snaveltje van het kuiken open, het heeft honger en Saar weet precies wat zij dan
moet doen.

Saar moet zelf ook veel gaan eten want het uitbroeden van het ei heeft veel kracht gekost.

Al die weken dat Saar zat te broeden at zij heel weinig en dat kost extra veel kracht omdat Saar al zo
oud is.

Het kuiken groeit en groeit en wordt met de dag mooier en Saar is eindelijk gelukkig.

Saar is heel trots op haar kuiken en beschermt het overal waar het loopt.

Ze verliest haar kuiken niet uit het oog en als een dier of een mens te dicht in de buurt van het kuiken
komt zet ze al haar veren op en haar kop en lellen worden dan helemaal rood.

De eenden, parelhoenders, pauwen, de gans en kippen en hanen komen allemaal kijken naar wat daar uit
dat ei is gekropen.

Ze kijken elkaar aan en denken "beetje rare kalkoen".

Maar het is duidelijk dat Saar blij en gelukkig is en ook het kleintje lijkt heel blij, dus besluiten zij Saar
en het kuiken verder niet lastig te vallen met moeilijke vragen, ook wel een beet je omdat zij bang zijn
voor de scherpe snavel van Saar als ze in de buurt van haar kind komen.

Allemaal dus blij en tevreden.



Dan wordt het herfst en winter met regen, kou en sneeuw.

Arme oude moeder Saar wordt ziek.

Voor haar veiligheid en die van de anders dieren krijgt Saar een aparte stal, een soort
ziekenhuiskamertje.

Het kuiken wil bij Saar blijven en schreeuwt heel hard als haar moeder in een hok verdwijnt.
Gelukkig pakken grote mensenhanden het kuiken op en zetten zij het bij haar moeder Saar in het hok
waar het lekker warm is gemaakt voor de zieke Saar.

Even is het heel gezellig in het hok zo samen en ook nog met een warme lamp erbij.

Maar de zalfjes en de spuitjes van de dierenarts die is gekomen helpen helaas niet.

Omdat Saar al heel oud is heeft het uitbroeden haar veel kracht gekost en daar komt een griepje bij en
pijn in haar poten en dat is teveel voor Saar en ze gaat dood.

Haar kuiken blijft alleen achter in het hokje en is heel verdrietig en ook bang, wat nu: "ik ben helemaal
alleen, ik heb niemand", piept het kuiken.

Het kuiken wil niet alleen achterblijven in het hok en begint weer te schreeuwen.

De grote mensenhanden halen het kuiken uit het hok en zetten het voorzichtig in de groep.

Zal het goed gaan in die grote groep, tussen de eenden, de parelhoenders, de pauwen, de gans en de
kippen en de hanen?

De eerste dagen is het kuiken bang en probeert ze de anderen te ontlopen en daardoor is het kuiken toch
weer helemaal alleen.

Op de kinderboerderij wonen ook al vele jaren een pauw die Jeroen heet, een stoere en ook we ijdele man
en een pauwin die Henriette heet, een deftige en keurige dame.

Deze twee hebben kort geleden ook een kuiken gekregen tot verrassing van iedereen.

Dat kuiken is een beetje jonger dan het kuiken van Saar.

Henriette bekijkt het kuiken van Saar eens goed en kijkt dan ook naar haar eigen kuiken.

Ze lijken wel veel op elkaar ziet ze.

Het kuiken kijkt nieuwsgierig terug en wil wel spelen met het kleine kuiken dat veel op hem lijkt want
hij ziet geen andere speelkameraadjes in de buurt.

Moeder Henriette ziet dat het goed gaat en verwelkomt het speelkameraadje.

Omdat het kuiken al veel groter is geworden dankzij de goede zorgen van Saar zien Jeroen en Henriette
dat het kuiken toch echt een pauwtje moet zijn.

Hij is zo mooi dat het niet anders kan concludeert Jeroen en Henriette ziet dat ook.

Met zijn drieén verwelkomen zij het pauwtje en nemen hem op in hun familie en het kuiken dat nu
weet dat het een pauw is is heel erg blij en gelukkig.

Zo is alles goed geweest en goed gekomen want Saar was gelukkig met het kuiken, het kuiken was
gelukkig met Saar, Henriette, Jeroen en hun kleintje zijn nu heel gelukkig met hun nieuwe kind en
broertje maar... niet te vergeten het kuiken, het pauwtje dat is het gelukkigst en daarom noemt iedereen
hem FELIX, want dat betekent DE GELUKKIGE.
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